
Hooibergtocht 80 km 3 juli 2016 

door Ton Hamoen 

 

Nadat ik rond 08.30 uur de buienradar had bekeken en zag dat alle buien Spijkenisse waren 

gepasseerd, stapte ik met een schone fiets en met een goed gevoel naar ons verzamelpunt aan de 

Plaatweg.   

Ter hoogte van de molen hadden de weergoden iets 

anders bedacht. Een wolkbreuk stortte neer en in een 

mum van tijd stond ik als een verzopen kat op het 

vertrekpunt. Een abri of een container zou geen 

overbodige luxe zijn dacht ik in mijn onnozelheid!! Kortom 

ik was niet de enige die verkeerd voorgelicht was door 

buienradar. Nadat we met 8 man waren vertrokken, 

kwamen er bij de Spijkenisserbrug nog 2 spijtoptanten bij 

of ze hadden geschuild voor de immense bui!!!! Met 10 man vertrokken we voor de Hooibergtocht. 

Wim Arends was onze voorman en had voor de tocht zijn winterbanden gemonteerd hetgeen de kans 

op een slip- of valpartij moest voorkomen. Inmiddels was het ter hoogte van de Beneluxtunnel droog 

en zonnig geworden maar in de Beneluxtunnel stroomde het regenwater ons tegemoet. Na wat 

gekeuvel over de geslaagde fietsvierdaagse waren we in een mum van tijd op ons ko0ieadres de 

Bonte Haas. Heerlijk genietend van het zonnetje en een bakkie met een puntje stapten we vol goede 

moed richting het Staalduynsebos of Hoek van Holland ??? Hier ontstond enige onenigheid over de 

route. Bleken we ineens 2 wegkapiteins te hebben, hetgeen bijna uitmondde tot het gooien van een 

fietspomp in een van de voorwielen van de wegkaptein en het naar rechts duwen van de illegale 

wegkaptein in het bietenveld aan de rechterzijde van de weg. Inmiddels waren wij een colletje van de 

2e categorie gepasseerd (bruggetje met drie etages) en reden vervolgens richting Maassluis. Met de 

pont richting Rozenburg en voor straf, denk ik, werd er een extra rondje op de Landtong gereden. Via 

Vierpolders richting Zuidland. Daar haakte de eerste renner alweer af waarna we Wim thuis hebben 

afgezet. Moest zijn zonnepanelen nog aanzetten. Vervolgens iedereen weer heelhuids richting huis. 

Al met al een mooie en zonnige tocht, met dank aan Wim (Leo) 

Spijkenisse 3 juli 2016. 

Onderstaande foto's zijn van Emile van der Plaat 



 


